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Kroniek abdijtuin Egmond januari t/m april 2023 

Nu het voorjaar is geworden kun je eigenlijk niet meer 

bedenken hoe het deze winter was. De tuinbankjes zijn 

weer uit de winterstalling gehaald en ook de tafels en 

stoelen op het Stilteterras. Ze nodigen uit om even uit te 

rusten, te genieten van de warmte, zon en rust. Het 
wilgenprieeltje (gevlochten van onze eigen wilgentakken) 

en de tuinbankjes in o.a. de Vlindertuin nodigen uit tot een 

moment van bezinning. Daslook en Kievitsbloem steken al 

hun kopjes boven de grond…. 

Hoe anders was de winter… 

De eerste zaterdagse werkdag van 2023 kon niet doorgaan 

wegens de harde wind en de vele regenbuien. Op zaterdag 

11 maart was het weer “raak”; sneeuw, vorst en ijzel 
maakten de abdijpaden spiegelglad, zodat ook die werkdag 

moest worden afgelast. Zoiets is in onze tuingeschiedenis 

vrijwel nooit voorgekomen. Altijd was het op de 2e zaterdag van de maand wel redelijk tot goed 

tuinweer. 

Gelukkig hebben jullie op de beide andere zaterdagen wel de “handen uit de mouwen kunnen 

steken”. Ook de dinsdaggroep en de 

donderdaggroep en de “tussendoor-

werkers” hebben afgelopen maanden veel 

werk verzet. In de winterperiode is er veel 
gesnoeid en opgeruimd, zo is de 

wilgenwand bij Jeroen van Noordwijk 

inmiddels klaar en is het wilgenprieel een 

gezellig zitje geworden. 

Bij de buurkerk hebben de beukenhagen 

een flinke opknapbeurt gekregen. Eerst 

was er voor de wandelaar “geen 

doorkomen aan” en nu is het een mooie 
laan geworden met aan beide zichteinden 

een markante boom. Het kerkhof en het 

park zijn vrijgemaakt van oud bladafval, 

zodat jong groen de kop weer kan opsteken, de wilde bloemenweide 

met bramen is gesnoeid en er is nieuw hekwerk geplaatst. Ook is puin en oud afval opgeruimd, 
zodat het terrein van de buurkerk er weer verzorgd uitziet. 

De abdijtuin 

De kruidentuin, direct achter de winkel, wordt geleidelijk aan omgevormd tot een kruidentuin die 

geïnspireerd is op de ideeën van Hildegard von Bingen. 
Er wordt al een jaar lang gedurende 2 dagen per week 

aan gewerkt, vaak op de knieën in de volle grond, bij 

“weer of geen weer”. Langzamerhand is alle onkruid 

“onder de knie” en hebben de diverse kruiden een 
nieuwe plek gekregen. Theekruiden vlak langs het terras, 

zodat bezoekers zelf 

kruiden kunnen plukken 

en een eigen kopje 
kruidenthee kunnen 

maken. Langs de van 

Trierzaal staan diverse 

“keukenkruiden” en in het middenvak overwegend kruiden met een 

lichte geneeskrachtige werking. 

In de vlindertuin, Pax-tuin en tuin van broeder Cor is veel wildgroei 

verwijderd. Ook de Strabotuin en de moestuin zijn opgeschoond en 

voorjaarsklaar gemaakt. Hier en daar zijn struiken verplant. Bij de 

bloemenstroken in de Parkweide zijn grasranden weggestoken, 
zodat de bloemenstroken vloeiender overgaan in grasland. Ook zijn 

we bezig om het grasveld in de Parkweide op te knappen. Het gras 

is kaal en overwoekerd met o.a. mos. Met verticuteren wordt mos 
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en oud gras eruit gehaald. Met kalk en mest wordt de grond opgeknapt, waarna we de kale 
plekken weer gaan bijzaaien. 

Verder is heel veel takafval versnipperd. De snippers zijn uitgespreid over de paden, zodat deze 

weer begaanbaar zijn. De begroeiing in de Bostuin wordt langzamerhand aangepast, zodat er meer 

lage en hoge vruchtdragende struiken komen, die minder last hebben van wildgroei dan de lage 
planten, zoals aardbeien. 

Overal in de tuin zijn de nestkastjes weer schoongemaakt voor hergebruik dit voorjaar. Er zijn ook 

nieuwe insectenhotels gemaakt voor de verkoop in de abdijwinkel. Verder zijn enkele bomen 

gerooid, de meidoornstruiken op het talud zijn vrijgemaakt van de wildgroei door bramen. Ook 
hebben we dakgoten en regenwaterafvoeren geschoond en dan vergeet ik nog heel veel andere 

werkzaamheden in tuin en moestuinen op te noemen…. 

De ombouw van de Kapittelzaal is een bijzonder grote winterklus geworden, waar onze 

tuingroep minstens 150 
mensdagen aan besteed heeft, 

maar het resultaat mag er 

wezen. Zoals jullie weten wil 

de abdij de oorspronkelijke 

kapel, uit 1935 weer in gebruik 
nemen voor de vele kleine 

dagelijkse gebedsdiensten. De 

Kapittelkapel is intiemer dan 

de grote kerk, waardoor ook 
minder verlichting en 

verwarming nodig is. De 

kapittelzaal en naastgelegen 

ruimtes zijn helemaal 
opgeknapt, geverfd en 

opnieuw ingericht, meubilair is 

aangepast. Een gespecialiseerd 

technisch bureau heeft de 

verlichting, verwarming en 
geluid- en video-installatie aangelegd. De rest hebben de handige 

mannen van onze 

groep gedaan. Er 

is verwarming 
onder de 

koorbanken 

gemaakt. De oude 

klassieke 
koorbanken zijn 

op maat gemaakt 

voor de 

afmetingen van de 
kapittelkapel en 

weer helemaal 

opgeknapt in oude 

stijl, zelfs met de 

klassieke houten “pen en gat” en 
boutverbindingen. Wat een vakwerk!! Ook zijn de kruiswegstaties opnieuw geschilderd en nog veel 

meer.  

De Kapittelkapel zal eerdaags door de Communiteit worden ingewijd en in gebruik genomen. 

.. en eindelijk mogen de klusmannen weer het groen van de abdijtuin in… 

 

 

De eerstvolgende maandelijkse werkdagen zijn: zaterdag 13 mei en 10 juni. 

De Abdijmarkt is op zaterdag 10 september, weer samen met de POM’mers (boomgaard). 

 

Hartelijke groet, 

Henk, 1 mei 2023 


